
	                                                  
Kerkklokje St. Servatius Vaesrade

                                                                 
                                                                 Pastoor Geilen tel. 045 5241208 
                                                                                       b.g.g 06 25393435 
                                                                 Pastoor Dölle    tel. 045 4051273

                                                                 Voor opgave intenties: 
                                                                 Mia Zeijen tel. 045 5245891 
      	                                                       
 

 
Op dinsdag middag van 15.00 tot 16.00 uur is pastoor Geilen in de kerk   	
aanwezig. 
Parochiebureau pastoraal: donderdag van 14.00 – 16.00 uur  
tel. 045 5241208
Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL07 RABO 0137 7005 47 
of NL24 INGB 0001 0439 87 t.n.v. R.K. Kerkbestuur St. Servatius

 Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op 	
 de eerste vrijdag van de maand of bezoek van pastoor op prijs stelt kunt u  	
 dat doorgeven op tel. 045 5241208.  
 Ook voor ziekenbezoek in het ziekenhuis of kliniek.
 Website: www.servatius-vaesrade.nl
 Facebookpagina: Parochies Nuth en omstreken.
 E-mailadressen: pastoor@bavonuth.nl; secretariaat@servatius.nl; 
 Redactie kerkklokje: kerkklokjevaesrade@gmail.com

MISINTENTIES VAN 20 maart 2022  t/m  3 april 2022
    
  Zaterdag 26 maart om 18.30 uur 

  Vrijdag 1 April Ziekencommunie

  Zondag 3 april 11.00 uur: H. Mis

  Zondag 3 april 12.30 uur Doop van Mason
  
  

 

Actie Kerkbalans: Geef vandaag voor de Kerk van morgen
Dit weekeinde gaat de jaarlijkse campagne voor Actie Kerkbalans van start. In het 
hele land zullen diverse christelijke kerkgenootschappen, waaronder de rooms-ka-
tholieke parochies, gelovigen benaderen om hun jaarlijkse bijdrage voor hun lokale 
kerk te betalen. Voor parochies is dit hun belangrijkste bron van inkomsten.

‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’ luidt het toekomstgerichte motto van de 
campagne 2022. Kerken krijgen geen subsidie van de overheid voor hun reguliere 
exploitatie. Om te kunnen bestaan, hebben parochies daarom financiële bijdragen 
en giften van gelovigen en sympathisanten nodig.

De kerk staat vaak letterlijk en figuurlijk midden in het dorp of de wijk. De parochie 
deelt lief en leed met de mensen in haar omgeving. Bij doopsels, eerste communies 
of huwelijken staat de kerk open, maar evengoed bij de uitvaart van een dierbare. 
Maar vertegenwoordigers van de parochiefederaties  zijn op veel meer plekken 
aanwezig: om catechese te geven, om mensen die het moeilijk hebben een hart 
onder de riem te steken of om gewoon aanwezig te zijn bij activiteiten als onderdeel 
van de gemeenschap.

Parochies doen dit al vele jaren 
en hopen dit ook nog heel lang vol 
te kunnen houden, maar daarbij 
is wel uw steun nodig. Zonder uw  
financiële bijdrage kan de parochie 
haar belangrijke rol in de 
samenleving niet blijven vervullen.  
Doe mee aan de Actie Kerkbalans  
en betaal vandaag uw bijdrage 
voor de Kerk van morgen.



Wie is Jezus voor mij?
                                                    Bibliotheken vol zijn er geschreven         	
                                                          over wie Jezus was. En wat te denken              	
                                                          van alle afbeeldingen die in de loop                	
                                                          der eeuwen van Hem zijn gemaakt? 	
                                                          Het zijn er ontelbaar veel. Ook muziek         	
                                                          stukken dragen zijn passie.  
                                                          Dat zegt wel iets. Het zegt in ieder geval  	
                                                          dat Jezus voor veel kunstenaars, schrij	
                                                          vers en componisten een bron van  
                                                          inspiratie is geweest en nog steeds is.  
                                                          Het zegt ook dat Jezus voor heel veel 
mensen een voorbeeld is van hoe te leven en wat werkelijk belangrijk is. De 
vraag die hieruit volgt, is heel eenvoudig: wie is Hij voor ons?
Tot op de dag van vandaag laat Jezus ons zien hoe wij God en mensen 
kunnen dienen. Dat is minder moeilijk dan wij misschien denken. We hoeven 
enkel aandacht te hebben voor onze medemens. In de lezingen horen we hoe 
Jezus geen enkele keer aan zichzelf denkt. Steeds denkt Hij aan de mensen 
die Hij zal achterlaten. Voor
de laatste maal eet Hij met zijn leerlingen, deelt zichzelf aan hen uit en zegent 
hen. Hij vergeeft hun hun afvalligheid, nog voordat zij Hem afvallen. 

Hij vergeeft hun hun zonden, nog voordat ze deze begaan. Hij wordt verraden 
door de apostel Judas en zijn leerlingen vallen in slaap terwijl Hij hun heeft 
gevraagd om met Hem te waken. Hij vergeeft het hun. En op het laatst is Hij  
alleen met de diepe eenzaamheid die mensen voelen op de moeilijkste  
stukken van hun leven. Hij is God en mens, bejubeld en vernederd, net zo 
machtig als onmachtig. Hij dient God en mensen en zegt ons: wees je naaste 
nabij zoals Ik jullie nabij ben. Vergeef je medemens zoals
Ik jullie vergeef. Als je goed doet aan de mensen om je heen,  
doe je goed aan Mij.  
Laten wij Hem volgen op de weg waarop  
Hij ons is voorgegaan en, in zijn spoor,  
zorgdragen voor onze naasten.  
Zo laten we zien wie Hij is. 
Op weg naar een zalig en barmhartig Pasen.

Pastoor Jan Geilen

Wát er veranderd door het vormen van een 
Parochiecluster “Méér-kerk”:

In een parochiecluster delen de parochies hetzelfde pastoraal team, met 
één 
kerkbestuur (clusterbestuur) voor alle parochies en één financiële  
administratie. 
En hoe gaat het met de financiën van de parochies in het cluster? 
De vermogens van de parochies blijven gescheiden en de afzonderlijke  
parochies blijven bestaan.

Waar gaat mijn kerkbijdrage naar toe? 
Er zijn kosten die per parochie gemaakt worden: bijvoorbeeld onderhoud  
en energie van kerkgebouw, pastorie, kapellen, kosten koren, dirigent en 
organist, begraafplaats enz. Deze blijven dus gescheiden.
Maar ook de inkomsten per parochie blijven gescheiden, zoals o.a.  
collectes, intentiegelden, uw kerkbijdrage, rouw– en trouwdiensten,  
inkomsten kerkhof alsook giften en actie-opbrengsten.
Kortom, de parochie exploitaties blijven afzonderlijk zichtbaar.
Verder zijn er gemeenschappelijke kosten, zoals bijvoorbeeld het  
pastoraal team, welke verdeeld worden over de drie parochies. 
In het clusterbestuur zijn álle parochies vertegenwoordigd. In het  
parochieblad  en op elke website vindt u de clusterbestuursleden met hun 
taken.

 

Wanneer u méér vragen heeft over de veranderingen door de vorming van 
het

parochiecluster stel ze gerust!
Stuur een mailtje naar secretariaat@parochieclustermeerkerk.nl 

of stop een briefje in de brievenbus.


