
Kerstboodschap Nederlandse bisschoppen
‘Tussen de donkere wolken van de coronapandemie is er licht. We zien dat 
overal om ons heen.’ Dat schrijven de rooms-katholieke bisschoppen van Ne-
derland in een boodschap voor Kerstmis die deze week is gepubliceerd. ‘Tijdens 
de pandemie staan mensen op om anderen te helpen. Ze kunnen zo getuigen 
van Christus’ licht, liefde en vrede, zoals de engelen in de Kerstnacht: “Eer aan 
God in den Hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft”,’ aldus de 
bisschoppen.
In verband met de coronamaatregelen kunnen de kerstdagen niet worden gevierd 
met grote bijeenkomsten. ‘Maar,’ zo schrijven de bisschoppen, ‘wel kunnen we 
daardoor aandacht geven aan de volle betekenis van Kerstmis: de komst van 
Christus in ons leven en in de wereld. “Heden is u een Redder geboren, Christus 
de Heer” (Lucas 2:11).’
Klimaat, vluchtelingen, hulpverleners
De bisschoppen wijzen onder meer op de inzet van velen op het gebied van het 
klimaat en zorg voor de schepping. Ze noemen de hulp aan vluchtelingen en de 
voortdurende inzet van zorg- en hulpverleners ook als deze inzet wordt tegenge-
werkt.
Verder schrijven ze over het synodale proces dat paus Franciscus in gang heeft 
gezet voor de Rooms-Katholieke Kerk wereldwijd: het samen op weg zijn in 
geloof. Het onderweg zijn verbinden ze met Kerstmis. ‘Kerstmis is een tijd van 
vreugde. We weten dat God ons nooit in de steek laat. Hij wijst ons in Jezus de 
weg naar echte menselijkheid. Hij laat ons onze eigen waardigheid en die van 
elkaar zien. Hij geeft vrede. Met die boodschap gaan we samen op weg.’

Vier Kerstmis!
De bisschoppen herhalen hun oproep: Vier Kerstmis! Er zijn mogelijkheden om 
dat ook thuis te doen als er geen plek mocht zijn bij een kerstviering in de eigen 
kerk. Veel parochies verzorgen een livestream, wat thuis meevieren mogelijk 
maakt en ook worden er kerstmissen uitgezonden door KRO-NCRV op NPO2. 
De eigen parochie, plus nog meer informatie voor het vieren van Kerstmis, is te 
vinden via www.vierkerstmis.nl. Op de website van het bisdom Roermond is ook 
een overzicht te vinden van kerstvieringen in Limburg die gestreamd worden.

                                                  
Kerkklokje St. Servatius Vaesrade

                                                                 
                                                                 Pastoor Geilen tel. 045 5241208 
                                                                                       b.g.g 06 25393435 
                                                                 Pastoor Dölle    tel. 045 4051273

                                                                 Voor opgave intenties: 
                                                                 Mia Zeijen tel. 045 5245891 
                                                             
 

 
 Op dinsdag middag van 15.00 tot 16.00 uur is pastoor Geilen in de kerk    
 aanwezig. 
 Parochiebureau pastoraal: donderdag van 14.00 – 16.00 uur tel. 045             
 5241208
 Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL07 RABO 0137 7005 47 
  of NL24 INGB 0001 0439 87 t.n.v. R.K. Kerkbestuur St. Servatius

 Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op  
 de eerste vrijdag van de maand of bezoek van pastoor op prijs stelt kunt u   
 dat doorgeven op tel. 045 5241208.  
 Ook voor ziekenbezoek in het ziekenhuis of kliniek.
 Website: www.servatius-vaesrade.nl
 Facebookpagina: Parochies Nuth en omstreken.
 E-mailadressen: pastoor@bavonuth.nl; secretariaat@servatius.nl; 
 Redactie kerkklokje: kerkklokjevaesrade@gmail.com

MISINTENTIES VAN 17 December 2021 t/m  2 Januari 2022
  Zaterdag 18 December 16.00 uur: H. Mis. 
  Intenties:
    
 Vrijdag 24 December 16.00 uur gebedsdienst

 Zaterdag 25 December 09.30 uur: H. Mis
  
 Zondag 26 December 09.30 uur: H. Mis. 
  Intentie:
 Zaterdag 1 Januari 2022 09.30 uur: H. Mis.



Mocht u deze digitaal willen ontvangen stuurt u uw  
e-mailgegevens dan door naar: kerkklokjevaesrade@gmail.com
wij zullen dan zorgen dat u het kerkklokje in de digitale brievenbus ontvangt.

    Een stal van licht en vrede
                                                  Het was winderig en guur, de rijm lag op de  
                                                  daken. Mensen waren vermoeid en uitgeblust.               
                                                 Jozef en de zwangere Maria zochten een plek om   
                                                 te rusten, een ligplaats om het kind te baren. Hoe  
                                                 vaak hadden ze die avond al gehoord dat er  
                                                 geen plaats was voor hen in de herberg?  
                                                 Om moedeloos van te worden. Was er dan  
                                                 nergens een plek waar ze de nacht konden door    
                                      brengen? Jozefs speurende ogen vielen op een staldeur. 
Hij ging erheen keek door de gaten en zag in de duisternis van de stal een os 
achter in de ruimte. Deze stond bij de voederbak. Jozef nam het tafereel in zich 
op. Dit was misschien wel de plek waar Maria het kind ter wereld kon brengen. 
Hij nam Maria bij de hand en legde haar onder de verwarmende ademstoten 
van een os en de eigen ezel. Hier was het warm en beschut. Daar werd hun 
zoon geboren. Ze noemden hem: “God redt” (Jezus). Een door God gegeven 
geschenk in een kille wereld vol uitsluiting. Jezus werd hier geboren ver weg 
van de drukte en de stroom mensen. Een vreemde plaats, zo’n stal, maar als 
je erover nadenkt, misschien ook weer niet zo vreemd. Het levensbegin van dit 
bijzondere kind mocht op een afwijkende plek zijn. Het moest te denken geven. 
Niet in een huis, niet in een paleis,  
maar in een voederbak,  
gevuld met stro, gewikkeld in doeken,  
zoals toen baby’s gebakerd werden.  
Armelijk, maar wel beschut.  
Toegezongen door engelen.  
Gevonden door herders.  
Gezocht door wijzen.  
Gezien door God.
De engelen, de herders en de wijzen hebben door dit kind nieuwe hoop en  
perspectief gekregen.

ZALIG KERSTFEEST EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

     Pastoor Jan Geilen

   

 ‘Parochiecluster Méér-kerk’ gaat van start’ 
 _____________________________________________
             
Het is zover. Zoals eind september aangekondigd,  
gaat vanaf 1 januari 2022 het ‘Parochiecluster Méér-kerk’ van start.  
De kerkbesturen van de parochies Bavo Nuth,  
Stephanus Wijnandsrade en Servatius Vaesrade worden opgeheven,  
maar gaan samengevoegd verder als clusterbestuur van  
het Parochiecluster Méér-kerk. In plaats van drie kerkbesturen,  
wordt het nu één kerkbestuur voor het gehele cluster.
Zo zullen we bestuurlijk één zijn, maar toch met behoud van de  
parochiële verscheidenheid. De eigenheden van elke  
parochiegemeenschap zijn namelijk meer dan de moeite waard  
om te koesteren en te etaleren. En dat moet dan ook een basis zijn,  
van waaruit we verder kunnen bouwen. De parochie wil samen met  
de verschillende verenigingen bouwen aan een levendige gemeenschap. 

Pastoor Jan Geilen 


